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Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik toplumsal bunalımdan kurtulamıyan finanskapital, bunalımı kendi yararına çözmek için OY AK’lı kara generaller eliyle 12 Eylül 1980'de faşist darbe tezgahladı. Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının yükselen devrim savaşımı karşısında iktidar konumlarını yitirmek durumuyla karşı karşıya kalan işbirlikçi tekelci burjuvazinin son çaresi olan faşist diktatörlük “sağa da sola da karşıyız” demogojisiyle işbaşına geldi. Faşist cunta, işçiler ve emekçiler üzerinde terörü devlet eliyle sistematikleştirerek tüm ülkeyi işkence merkezi haline getirdi. Zaten kuşa çevrilmiş olan demokratik hakları kökünden ortadan kaldırarak, tüm ilerici, demokratik kuruluşları kapattı. Faşist diktatörlük “özveri” çığlıklarıyla, kanla, işkenceyle ülkeyi çalışma kampına çevirme yolunda hızla ilerliyor. 


Amerikan işçilerinin, 8 saatlik işgünü için 
1886 yılının 1 Mayısı'nda başlattıkları genel 
| grev, üçüncü gününde burjuvazi tarafından 
| saldırıya uğradı, birçok işçi öldü, birçoğu 
| tutuklandı ve idam edildi. 1889 yılında 
toplanan |. Enternasyonal'in 1. Kongresi'nde | Mayıs bütün dünya işçilerinin birlik- dayanışma ve savaşım günü olarak ilân edildi. 
f O tarihten bu yana bütün ülkelerin bilinçli işçileri bu günü yaşatmak, emperyalizme, sümürgeciliğe, faşizme, ırkçılığa karşı savaşımlarını yükseltmek için her yılın 
| I Mayıs'ında olanları alanları doldurmakta 
kendi sınıfının savaş geleneklerini sürdürmektedir. 

Ancak bazı ülkelerde bu uluslararası günün kutlanışı burjuvazinin sert tepkisine neden oldu. 

| Türkiye'de 51 yıl süren bir yasak zinciri 
| ile bu günün kutlanmasına izin verilmiyordu. İşçi sınıfımız 1976 | Mayısı'nda bu yasak 

zincirini yüzbinlerle sokağa çıkarak kırdı. 

Burjuvazinin karşısındaki gördüğü bu 

güç onu iyice korkutmuştu. 1977 1 Mayısı'nda yine kanlı yüzünü gösterdi. | yıl öncesinden daha yığınsal olarak İstanbul l Mayıs Alanı'nı dolduran işçilerin demokratik güçlerin üzerine burjuvazinin kanlı şebekeleri tarafından ateş açıldı. 40 kişiye yakın emekten yana kişi şehit edilirken yüzlerce kişi yaralandı. ğ 
İşçi sınıfımız yapılan bu saldırının sökmediğini 1978 I Mayısı'nda yine yüzbinlerle 1 Mayıs Alanı'nda toplanarak gösterdi. 
Burjuvazide bütün İstanbul sokaklarını 
| askerlerle, tanklarla donatmıştı görünen 
oydu ki burjuvazi savaş birliklerini halka saldırtmak için her an hazır tutuyordu, fırsat kolluyordu. 
Burjuvazinin, işçi sınıfının heryıl gücünü İstanbul'da dosta düşmana göstermesin- 


eğitim kitapları yeniden düzenlendi. Üniversitelerin özerkliği ortadan kaldırıldı. Bu 


Türkiyeli ve Kıbrıslı Öğrencilere 


ÇAĞRI 


ci, devrimci diyen herkesin, faşist diktatörlü- 


Irkçiı-şoven öğrenci yetiştirmek için- 


eğitime karşı çıkan öğretim üyeleri zorla emekliye sevkedildi. İlerici, demokrat öğrencileri “yıldırım operasyonları” ile işkence merkezlerinde topladı. Artık Türkiye'de işkence masalarında ölmek günlük bir olay haline geldi. - 

Tüm bunların karşısında kendine ileri- 


ge karşı savaşım vermesi bir zorunluluktur, tarihsel bir görevdir. 

l Mayıs'ı yığınsal olarak kutlamak, faşizme güçlü bir darbe olacaktır. Okullarımızda | Mayıs Komiteleri kurarak İTÖF | Mayıs Komitesi'ne katılalım. Bulunduğumuz okulda güçlerimizi biraraya getirerek kuracağımız | Mayıs komiteleri, faşist cuntanın yüzüne bir tokat gibi inecektir. 
Yığınsal | Mayıs Komiteleri için ileri! 

Yaşasın | Mayıs! 

Kahrolsun faşist diktatörlük! 
İTÖF 1 Mayıs Komitesi 


den canı sıkılmıştı, son karar | Mayısları İstanbul'da yasaklamak oldu. 1979 yılı | Mayısı geldiğinde yıllardır verilen bir: savaşım sonucu alınan bir kazanım bu sefer oportünizmin kaypaklığı, iki yüzlülüğüyle tekrar burjuvazinin bir sert çıkışıyla ona teslim ediliyordu. | Mayıs öncesi “1 Mayısı DA İstanbul'da kutlayacağız”, “Şanlı 1 Mayıs”, 

N “Yaşasın | Mayıs” diye bağıranlar 1 Mayıs B i günü İzmir de soluk aldılar. Ve 1979 | à Mayısı eski değerinden ve anlamından çok şey yitirmiş olarak kutlandı. 

Devrimci durumun giderek yükseldiği halkın barikatlar kurarak burjuvaziye karşı savaş verdiği bir dönem olan 1980 1 Mayısı ise yine oportünizmin burjuvaziyle çatışmaya girmeden atlatmaya çalıştığı bir | Mayıs oldu. Bu yüzden 1980 1 Mayısı'nı burjuvazinin kabul sınırları içerisinde, atılacak slogandan, taşınacak pankartına kadar nelerin yasak, nelerin olmadığını burjuvazinin saptadığı şekilde kutlayan oportünizm arkasından “işçi bayramı yaptık” diye dönüp böbürlendi. 

Bugün Türkiye finans-kapitalı eğemenliğini faşizmle sürdürmeye çalışıyor. | Mayısa bahar bayramı olarak dahi' izin vermeyeceğini söylüyor. 

Türkiye'deki ortamın şu anda emekçiler sömürülenler için cehennemden farkı kalmadı. Hapishaneler, idam sehpaları işkence masaları hep emekçiler için emekten yana olanlar için hazırlanıyor. 

Bize düşen görev | Mayısı İngiltere'de yığınsal olarak kutlamaktır. Bugün içinde bulunulan koşullar yapılacak | Mayıs'ın anlam ve. önemini daha da arttıracaktır. 
Yapılacak yığınsal bir 1 Mayıs burjuvaziye korku salacaktır, Avrupa kamuoyunun dikkatlerini üzerimize toplayacaktır. İşçi sınıfımızı bu zor günde yalnız bırakmamak için yığınsal 1 Mayıs için ileri! 


Okuyucu mektupları 


MÜTÖD Genel | 
Kurulu ve cunta kuyrukçuluğu 


MÜTÖD Genel Kurulu 15 Mart 1981 Pazar günü toplandı. 12.00'de başlaması gerekiyordu. Saat 2.00'ye dek çoğunluk (35 kişi) sağlanamadı. 2.00'de çoğunluğun sağlandığı müjdelendi. (!) 

G. Kurul Atatürk'e saygı duruşu ile başladı. Devrimciler kalkmadılar. Biri “siz kalkmıyormusunuz yahu” dedi. “Biz devrim şehitleri için kalkarız” dedik. 

Saygı duruşunun bittiğini belirttikten sonra Çağırıyı yapan MYK üyesi (Hakkı Eskicioğlu) “bazı arkadaşlar kalkmadı, dernek adına teesüflerimi belirtirim” dedi. 

Başkanlık divanının seçiminden sonra, gündemin onaylanıp onaylanmadığı soruldu. Bu gündemin üçüncü maddesi idi. 
Birinci madde olan saygı duruşunun “denokrasi ve devrim şehitleri için saygı duruu” olarak değişmesini önerdik. 1. maddenin geçtiğini, onaylanamıyacağı söyledi başkanlık divanı. Bunun üzerine yeni bir maddenin “demokrasi ve devrim şehitleri için saygı duruşu” maddesinin konmasını stedik. Bu öneriye katılan ve de çekimser kalanlar oldu. ancak oy çoğdunluğuyla reddedildi. 

Bunun üzerine direk gündemin oylamasına geçildi. Diğer öneriler dikkate alınmadan. Bir arkadaşımız gündemde bir değişikliğin gerekli olduğunu belirtti. Bu 5. 
madde ile 6. maddenin yer değiştirmesi idi. 
5. madde seçimler, 6. madde karar tasarıları idi. Yanı seçimler seçilenlerin görüşleri bilinmeden, karar tasarıları tartışılmadan yapılacaktı. Bu apaçık yanlışlığa rağmen Hakkı oylamanın yapıldığını geri dönülemeyeceğini söyledi. Ve bu yanlış gündem “tüm genel kurullarda da böyle olduğu (!)” gerekçesiyle kabul edildi. 

4. maddede, Y.K., D.K., saymanlık raporları okundu. Bir devrimci arkadaş, rapora bakıldığında bir sürü “eylemin” sıralandığını, ancak Türkiye'deki durumu tartışmak üzere, cunta geldikten 6 ay sonra bir toplantı yapıldığını söyledi. Cuntanın geliş nedenleri, geldikten sonra yaptıkları, faşist cuntanın emperyalistleşme özlemleri, savaş hazırlıkları, işçiler, halkımız üzerine uygulanan faşist disiplin, ülkenin çalışma kampına dönüştürülmesi hakkında bilgi verip, buna karşılık MÜTÖD'ün şimdiye dek hiçbir şey yapmadığı, bu nedenle de yabancı demokratik kamuoyundan soyutlandığını belirtti. Buna örnek olarak da, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünü kutlama konusunda verdiği karar tasarısı kabul edilmeyince, Unlon'ın Genel Toplantı'larını protesto kararını anlattı. Bundan sonra derneğin yapmış olması gereken çalışmanın, faşist cuntayı hem Türkiyeli, hem yabancı kamuoyunda teşhir olduğunu belirtti. 

l Bundan sonra söz alan devrimci arkadaşımız şöyle dedi: 

“Çalışma raporunda, öğrencilerin Türkiye gerçeklerinden uzaklaşmamalarına yardımcı olmaktan bahsediliyor. Oysa iş- 


kencelerden, 100.000 tutukludan bahsedilirken “raporla ilgisi yok” diyenler var. Bu, derneğin Türkiye gerçeklerinden ne denli uzaklaştırıldığını gösteriyor. İkinci amacın “ülkemizi burada gerektiği gibi tanıtmak” olduğu yazılı. Gerektiği gibi değil, olduğu gibi tanıtmak gerekir. Bugün Türkiye'de 100.000 kişi hapislerde, işkenceler sürüyor, bunların anlatılması gerekir. 

“Gene raporda, *... siyasal toplantıların duyurulan saatler dışında uzayıp gitmesini önledik” deniyor. Gerçekte ise bu tür toplantılar tamamen ortadan kaldırıldı. 

“Raporda 20 Mart 1980'de 12. Mart'ı kınamak için toplanıldığı, faşizmin bir kez daha lanetlendiği yazılı. 10 sene önceki, tüm dünya kamuoyunda kınanmışş, ipliği pazara çıkmış faşızm denemesini kınamak kolaydır. 
Bugün Türkiye'de faşist cunta var. Bu neden kınanmıyor. Yarın faşist cunta gittiğinde bugünü kınamak kolay olacaktır. Bizim görevimiz içinde yaşadığımız dönemde onu kınamaktır. Dün | Mayıs'la ilgili DİSK afişini panoya asmak kolaydı, bugün DİSK yöneticileri hapiste neden karşı çıkılmıyor. 

6. Mart'ta M. Kemal Atatürk'ün 100. 
doğum yıldönümü dolayısıyla gece yapıldığı 


yazılı. Bu gece herkese Kültür Gecesi diye ` 


duyuruldu. Pekçok kişi siyasal içeriğini bilmiyordu, öğrenenler katılmaktan vazgeçti. Raporda Atatürk karar tasarısı sırasında birtakım üyelerin masa topu oynayıp, “kişisel eğlencelerini bırakmadıkları” için karar tasarısının geçmediği yazılı. Nedeni bu değildir. Yabancı demokratik kamuoyu Atatürkçülüğün ne olduğunu bildiği için karşı çıktı. Karar tasarısı bu yüzden geçmedi. 
Bundan sonra seçimlere geçildi. 


Karar tasarıları 


Seçimlerden sonra Demokratik Güç Birliği'nin karar tasarılarını okudular. Biz Devrimci Birlik'in karar tasarılarını okuduk. 

Bir arkadaş Demokratik Güç Birliği karar tasarıları hakkında söz alıp, Türkiye Üzerine Karar Tasarısı'nın bir türlü bir şey söyleyemediğini belirtti. “Bir kere sorunlara neden olarak emperyalizme bağımlılıktan bahsedilmiş ama eksik. Ülke içinde kapita- 


lizmin, emperyalizme bağımlılık temelin- ` 


deki devlet tekelci kapitalizminin bunalımından bahsedilme miş. 

“Karar tasarısında ‘kitle ve sınıf örgütlerinin yanlış tutumları bahane edilerek...” diye bir cümle var. Bir kere burada 'yöneticilerin yanlış tutumları vardır, ama bunlar bahanedir” anlamı çıkıyor. İkincisi, faşist cunta bahaneye bile gerek görmedi, tümdemokratık, devrimci örgütleri kapattı. 

“ “DİSK yöneticilerinin sorgusu işkence iddiaları arasında sürüp giderken, MİSK yöneticileri serbest bırakılıyor” deniyor. Bu cuntanın “sağa da sola da karşıyız’ demagojisi gibi, ‘DISK kapatıldı, MİSK yöneticileri neden serbest” diyor. MİSK''i işçi snıfımız halkımız kendi elleriyle çökertecektir. Buna karşılık DİSK gibi özgür sendikalarını, devrimci, demokrtik örgütlerini kimse kapatamayacaktır. 

“Yine tasarıda ‘suçluların yargılanması gerektiğine inanır’ deniyor. Bunu faşist cunta da söylüyor. İşkence açığa çıktı mı, ‘dört asker tutuklandı, soruşturma. yapılıyor’ diyor. Gerçekte bunlar faşist cuntanın politikasından bağımsız, kopuk değildir, onun uygulayıcılarıdır. Kim kimi yargılacacak? 

“Görüldüğü gib karar tasarısı birşey söylemiyor”. 

Devrimci Birlik karar tasarısı üzerine Hakkı Eskicioğlu şunları söyledi: 

“Bu karar tasarısı bilimsel değil. Bunu verenler kendinden olmayan herkese faşist diyor”. Ve faşizmin “bilimsel tanımını” şöyle yaptı: “Doğada varolan güçlünün zayıfı ezmesi faşizmdir. Parasal olarak güçlü olanı ezmesidir. Irkların asil olduğunu 


savunmaktır. Askeri rejim ırkçı değil, ekonomik durumun bilinçli getirdiği diktatörlüktür. 

“Eline makinalı tüfek alıp kahve tarayandan ne devrimci olur ne de sölcu. 
Onun için Hapishanedeki Devrimcilerle Dayanışma karar tasarısına karşıyım” dedi. 
Sonra, Kürt sorunundaki noktalara karşı çıkmak için, karar tasarısı ile hiç ilgisi olmayarak, Kürt şovenizminden bahsetti. 
Faşist cuntanın yayılmacılığı konusunda ise, “ülkenin dövize ihtiyacı var bunun için tabiki dışa açılması lazım, şimdi buna da emperyalizm mi diyeceğiz?” dedi. 


Faşist cuntanın 


ideolojisi: 
Atatürkçülük 


Birlik karar tasarıları üzerine devrimci arkadaşımız söz aldı. Ülkenin çalışma kampına çevrildiğini, fabrikalarda, işyerlerinde halka karşı faşist disiplin uygulandığı, bunun Hitler Almanyasından farkı olmadığını, Orta Doğu'daki diğer halklara karşı ciddi savaş hazırlıklarının yapıldığı, örnekler vererek Hitler Almanyasından farkı olmadığını anlattı. Kürt sorunu konusunda bizim hem Türk hem Kürt şovenizmine karşı olduğumuzu ancak ezilen bir ulus olduğu için Kürtlerin tüm haklarının tanınması gerektiğini, Atatürkçülük konusunun ise özellikle önemli olduğunu, Atatürkçülüğün belli bir dönemde sınırlı bir ilericiliğinin olduğunu kimsenin inkâr etmediğini, fakat günümüzde tamamıyla faşist cuntanın uygulamalarına kitle tabanı sağlayabilmek için yaygın olarak kullandığı bir propaganda olduğunu söyledi. 

Bundan sonra söz alan devrimci arkadaş faşizmin bilimsel tanımının, “güçlünün zayıfı ezmesi, ırkçılık vb. olmadığını, emperyalist dönemin karşı-devrimi, proletarya karşısında yapılan karşı-devrim oldugunu, kapitalizmi kurtarmak için geldiğini” belirtti.. Mussolini'nin “kapitalist devleti kurtardık şimdi bize ideoloji lâzım” dediğini, bu ideolojinin çeşitli ülkelerde çeşitli kılıflarda olduğunu, Almanya'da “sosyalist” kılıfa daha çok girme gereksinimi duyduğunu, Türkiye'de de faşist cuntanın devletin parçalanıp dağılan yanlarını temizleyip, devleti onarmaya, çalıştığını, ideolojik olarak da Atatürkçülüğü yaydığını anlattı. 
İşkencelere değindi. İşkence görmüş kadının fotoğrafını Turkey Today'den gösterdi. 
Dayanışmanın devrimci, demokrat herkesle olması gerektiğini, 2000 sendikacı ile olması gerektiğini söyledi. Turkey Today'deki MK damgalı işkence aletinden bahsetti. Biri “sanayimiz gelişmiş” dedi. Diğerleri de gülüşmelerle buna katıldıklarını gösterdiler. 

“Bugün ülkemiz karşı devrimci döneme girdi. Yarın devrimci hareket yükselip | Mayıs alanları dolduğunda, devrimi, devrimcileri savunmak kolay olacaktır. Asıl bugün, karşı devrimin karanlığı içinde sesimizi yükseltmek önemlidir. İşçi sınıfımızın, halkımızın, demokrat olan herkesin bugün bize, işkencelere karşı sesimizi yükseltmemize, dünya demokratik kamuoyunu ayaklandırmamıza ihtiyacı vardır. Biz bunu yapacağız, çünkü bizim işçi sınıfımızın, halkımızın çıkarından başkaca bir çıkarımız yok.” 

Bundan sonra karar tasarılarının oylanmasına geçildi. Divan başkanı “tarafsızlığını” rafa tamamen kaldırıp, görüşlerini belirtmeye başladı. Birinci gurubun tasarıları oylanıp kabul edildikten sonra, “Bu karar tasarıları taban tabana zıttır, birinci gurup kabul edildi, ikincisi oylanmasın” dedi. İtiraz ettik, birinci gurup tasarıda, ikinci gurup tasarıların bahsettiklerinin hiçbirine değinilmediğini söyledik. Oylama yaptırdık. Oy çokluğu ile reddedildi. 

Biz salondan çıktık. 


Faşist cunta karşısında teslim olmuyor aksine daha da bileniyoruz 


Sizlere faşizmin alabildiğince kolgezdiği, ilericilerin demokratların. yoksul halkın, sosyalistlerin ve komünistlerin darağacına çekildiği, en ağır işkencelerin yapıldığı ve binlerce devrimcinin zindanlara atıldığı bir ülkeden Türkiye'den devrimci selâmlar. Bu selâm şehit edilen, hapishanelerde işkencelere çekilen yiğit devrimcilerin selâmıdır. 

Yoldaşlar, Türkiye'deki devrimci hareket gericilik dönemine girmiştir. Fakat bu gerileyiş faşist generallerin dünya kamuoyuna yansıttığı gibi devrimci savaşımın sona erdiği, herşeyin yoluna girdiği demek değildir. Bu, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın ve Kürt halkının yenilgisi değildir. 

Herşeyden önce faşist cunta şunu bilsin ki; faşizm ne şekilde gelirse gelsin işçi sınıfımızın önderliğinde sosyalizme açılan devrimle gidecektir. O paşalar geçmişi ne çabuk unutuyorlar. Bir Hitlerin sonunu, Mussolini'nin ayağından asılışını ve çok yakın tarihte Somoza'nın ve Şah hazretleri- nin kaçışını ne çabuk unuttular. Onların sonu da bu olacak. Tanklarla gelen devrimle gitmelidir. 

Biz Marksist-Leninist devrimcileri, burjuvazinin zindanları, darağaçları, işkenceleri ve savaştan alıkoyma çabaları yıldıramaz. 

Yoldaşlar, Türkiye'deki faşist cunta yüzünü çok çabuk açığa vurdu. Bu faşist yüzü sömürgeci karakteriyle bütünleşmiştir. 
Bunu somutta görmek mümkün. Türkiye Kürdistanı'nda binlerce operasyon yapıp yiğit evlatrını katlediyorlar. En yüksek tepelerdeki mağaraları bile, acımasızca 


bombalayıp yerle bir ediyorlar. Maksatları |—(( i 


açık, bu mağaralarda sığınan devrimcileri katletmek. Şanlı direnişleriyle büyük bir geçmişi olan Kürdistanı ve onun yiğit halkını çok iyi tanryorlar. Ve biliyorlar ki Türkiye halklar işçi sınıfının öncülüğünde faşizmi ve sömürgeciliği yıkıp atacaktır. 
Onların yeri atalarının yanıdır. Tarih onları layık oldukları yere koyacaktır. 

Yoldaşlar, İngiltere'ye geldiğim bu kısa süre içinde göğsümü kabartan, yüzümü güldüren gelişmeler gördüm. Bendeki bu sevincin nedeni İngiltere'deki devrimci arkadaşların kararlı mücadelesini görmektir. Buradaki mücadele örneği, buradaki birlik şunu çok iyi gösteriyor ki; faşist cunta karşısında teslim olmuyor, aksine bir bıçak gibi.daha da bileniyor daha da bilinçleniyoruz. Yazımı tamamlarken tüm devrimci yoldaşlara selâmlar, İTÖF'ün 18.Kongre'deki kararlarının bir an önce hayata geçirilmesıni dilerim. 

Kahrolsun faşist cunta! ve 

Kahrolsun sömürgecilik! 

Biji Tekoşina Me 
Kurdara Azadi! 


İNGİLTERE'DE ÖĞRENİM 
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18. Kongre'de faşizme karşı savaş birliğimizi güçlendirdik 


Sayın Başkanlık Divanı, Değerli Üyeler, Değerli Konuklar, 

18. Genel Kurulumuz ülkemizde çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönemde toplanıyor. Ülkemiz on yıldan fazla bir zaman derin ekonomik, politik, toplumsal bir bunalım, yani devrimci durum yaşadı. 
15-16 Haziranlarda, DGM direnişlerinde Profilolarda, 1 Mayıslarda, şanlı Tariş ayaklanmalarında işçi sınıfı tarihsel görevini başarabilecek güçte, savaşkan, öncü sınıf olduğunu gösterdi. Yıllarca süren devrimci durum öznel ögenin nesnel ortamın gerisinde kalmasıyla devrime dönüşemedi. Bunalımı burjuvazi kendi hesabına çözmeye çalıştı. Özellikle 80 1 Mayısından sonra tekelci burjuvazi işçi sınıfina , devrimci, ilerici güçlere karşı uyguladığı terörü yoğunlaştırdı. Burjuvazi devrimci durumu devrime dönüşmeden ezmeye, bunalımı tersinden çözmeye çalıştı. 
12 Eylül'de finans kapital üniformalı kesimi eliyle kendi yasalarını da elinin tersiyle bir kenara iterek ülke yönetimine doğrudan el koydu, faşist darbeyi gerçekleştirdi. Finans kapital bunalımı faşizm yoluyla emperyalist bir Türkiye yaratarak çözebileceğini umuyor. Kürdistanı yıllarca önce sömürgeleştirdi, iç sömürge yaptı. Kıbrısı işgal etti, sömürgeleştiriyor. 
Finans kapital sözcüleri son günlerde “yurt dışına sermaye ihraç etmek gerekir” diyorlar. Günlük basın yoğun bir Kemalizm demogojisiyle birlikte "yurt dışında, sınırlarımız çevresinde yaşayan Türk azınlıkların tehlike içinde oldukları manşetleriyle dolu. Tüm bunlar, Türkiye finans kapitalinin yayılmacı, emperyalist özlemlerini yansıtıyor. 

Bugün şuna inanıyoruz ki, Türkiye finans kapitali, faşist diktatörlüğe rağmen uzun süre ayakta duramayacaktır. Ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çelişkilerin çözümü ancak devrimle mümkündür. 

Arkadaşlar, geçtiğimiz bir yıl içinde örgütümüz İTÖF çok hareketli bir dönem yaşadı. Çeşitli eylemler düzenledi, pek çok eyleme katıldı, deneyimlerini zenginleştirdi. Bu eylemleri, tarih sırasına göre kısaca hatırlatmaya çalışacağım: 

— 3 Şubat 1980'de JACOS'un (İngitere'deki Yabancı Öğrenciler Örgütü) düzenlediği konferansa aktif olarak katıldı. Konferansın başarısı için tüm hazırlıklarda özveriyle çalıştık. 


Faşizme karşı savaşımımıza güç katan ITOF Genel Kurulu'nda 


İTÖF başkanının okuduğu raporu Sunuyoruz. 


— 15 Şubat'ta Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin düzenledigi “Tariş işçileriyle dayanışma” gösterisine, 

— 18 Şubat'ta İTİB'in düzenlediği Tariş işçileriyle dayanışma” gösterisine katıldık. 

— 22 Şubat'ta, Cardif TÖD'ün davetlisi olarak, bir kültür gecesine katıldık. 

— 12 Mart'ta TİB ve LİB'le ortaklaşa olarak faşizmi protesto gösterisi ve yürüyüşü düzenledik. 

— 14 Mart'ta Birmingham TÖD'ün kültür gecesine folklor ekibimizle katıldık. 

— 27 Mart'ta düzenlenen Kızıldere'de katledilen devrimcileri anma toplantısına yığınsal olarak katılıp, marşlar ve devrimci belgilerle geceyi devrimci bir eyleme dönüştürdük. 

Aynı dönemde, o Manchester'de MÜTÖD'ün düzenlediği seminerlere katılıp, faşizme karşı mücadelede sosyal-demokratların kitleleri nasıl pasifize etmeye çalıştığını, Türkiye'den örnekler göstererek sergiledik. Öğrenci gençliğin İTÖF çatısı altında anti-faşist birliğinin sağlanmasının önemini vurguladık. 

Ardından 1 Mayıs çalışmalarına başladık. 1 Mayıs için İngiltere'de kurulan “1 Mayıs Komitelerinde" yerimizi aldık, Londra ve taşradaki dernek yöneticilerimizle toplantılar yaparak 1 Mayıs'a yığınsal olarak katılımı sağlamaya çalıştık. 
1 Mayıs'la ilgili bildiri çıkarıp tüm okullara dağıttık. İTÖF'e bağlı dernekler, kendi okullarında 1 Mayıs komiteleri oluşturdu. 1 Mayıs'a katılımımız yığınsal oldu. 

— 14, 15, 16 Nisan tarihlerinde NUS'un Blackpool'daki konferansına İTÖF temsilcileri davetli olarak katıldı. 


Konferans boyunca Türkiye'deki son gelişmeler oraya gelen delegelere anlatıdı. 
Bildiriler dağıtıldı., yayın satış masası açıldı. 

— 26 Nisan'da, NLP'de İngiltere demokratik kamu oyu ve diğer ülkelerden örgütlerle bağımızı güçlendirmek için İTÖF dayanışma gecesi düzenledi.Geceye çeşitli ülkelerin ve İngiliz örgütlerinin temsilcileri katılarak dayanışmalarını gösterdiler. 

— 6 mayısta Deniz, Yusuf, Hüseeyin'i anma toplantısı yaptık. Gece de bir de film gösterildi. 

14 15 Mayıs tarihlerinde Hampstead 
Garden Collage ve Kingsway Princeton Collage'da derneklerin kuruluşu tamamlandı, bu derneklerimizin kuruluş kongreleri yapıldı. 

— 20-21 Haziran'da Sussex te, Sussex örgütümüzün de büyük katkısıyla 'İTÖF Geleneksel Yıl Sonu Şenliği" yapıldı. 
Şenliğe, İngiltere'nin çeşitli bölgelerinden Türkiyeli, Kıbrıslı arkadaşlar katıldı. Spor yarışmaları, çeşitli eğlenceler düzenlendi. 
Eylemin son günü bir de gece yapıldı. s 

— 30 Haziran'da 1 yıl önce faşistlerin 
saldırısına uğrayıp gerekli yanıtı veren 7 
devrimci arkadaşımızın duruşması başladı. 30 Haziran, 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde mahkeme önünde gösteriler düzenledik. Türkiye ve İngiltere'deki faşist saldırıları üç gün boyunca dağıttığımız bildirilerle, İngiltere demokratik kamu oyuna sergilemeye çalıştık. Bu eylemlerimizle İngiltere'deki demokratik örgütlerden de destek gördük. mahkemelerle ilgili olarak Öğrenci Gençlik özel sayısı çıktarıldı. 
Mahkeme 7 arkadaşımızın serbest bırakıl- 


masıyla sonuçlandı. 

— 26 Temmuz'da Kemal Türkler'in öldürülmesini protesto için elçilik önünde gösteri düzenledik. Türkçe-İngilizce bildiriler çıkarıp Kemal Türkler'e yapılan saldırının özünde Türkiye işçi sınıfına yapıldığını sergiledik. 

— Ağustos ayında, Avrupa Kürt Öğrencileri Örgütü KSS' nin ve Iraklı öğrenci örgütlerinin irak elçiliği önünde, gerici Baas rejimine karşı düzenledikleri gösterilere katıldık. Enternasyonal dayanışmamızı gösterdik. 

Bu dönemde İngilizce bülten çıkarıp. 
Türkiye'deki son gelişmeleri İngiliz demokratik kamu oyuna duyurmaya çalıştık. Çorum-Fatsa olaylarıyla ilgili olarak çıkarılan bildirilerin yaygın biçimde dağıtımı yapıldı. 

ngiltere'deki dil okullarına kayıtlarla ilgili açıklayıcı bildiriler çıkarıldı. Öğrenci arkadaşların okul bulma,kayıt yaptırma işlerinde enerjik bir çalışma yürütüldü. 

— 12 Eylül'de faşist darbeyi protesto için TDHSK'nın konsolosluk önünde düzenlediği gösteriye katıldık. Faşist cuntayı lanetleyen İngilizce bildiriler hazırlayıp dağıttık. 

— 14 Eylül'de TDHSK'nin Türkiye'- deki faşist darbeye karşı düzenlediği yürüyüşe katıldık. Bu eyleme, İTÖF'e bağlı tüm örgütlerden arkadaşlar katıldı. 

— 26 Ekim'de 60 binden fazla kişinin katıdığı Nükleer Silahsızlanma Yürüşü'ne katıldık. 

— 6 Kasım'da faşist cuntanın yüzünü teşhir amacıyla ULU'da toplantı düzenledik. Geceye katılım yığınsal oldu. Ayrıca gecede "işkence sorunu” isimli film ve sergi yer aldı. Geceye pek çok örgüt katılıp, dayanışma mesajları sundular. 

— 8 Kasım'da Irak Öğrenci Demepi'nin kongresine katılıp, dayanışma mesajı sunduk. 

— 18 Kasım'da Sussex örgütümüzün düzenlediği "Faşist Cuntayı Protesto" toplantısına katıldık. 

— 19 Kasım'da Loughborough TÖD'- ün 1. dönem Genel Kurulna katılıp mesaj sunduk. 

— 5-8 Aralık tarihleri arasında Marga- te'de toplanan NUS Konferansına katıldık. TDHSK'yla ortak çalışmamız sonucunda Türkiye'de cuntanın eğitimi faşistleştirme girişimlerini sergileyen bir News Letter hazırladık. Konferans öncesi ve 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sırasında 3 bin adet News Letter dağıttık. 
6 Aralık'ta konferans yerinde "Türkiye'de 
Neler Oluyor?" isimli bir gece düzenledik. 
Gecede "İşkence Sorunu" isimli filmi gösterdik.Üç gün boyunca ingiltere'nin çeşitli yörelerinden gelen delegelerle konuşup, Türkiye'deki son gelişmeleri anlattık. 
Konferans süresince yayın satışı yapıldı. 

— 10 Aralıkta TDHSK'nin Essex şubesiyle ortaklaşa olarak Essex Ünivesitesi'nde gece düzenledik. Gecede "İşkence Sorunu" filmi gösterildi. Konuşmalar ve slayt gösterisi yapıldı. Gece, Essex Üniversitesi nde büyük yankı uyandırdı. 

—23 Aralıkta Irak Öğrenci Örgütü ile lokalimizde bir toplantı yapıp bilgi alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde yapılacak ortak çalışmaları saptadık. 

— 28 Aralık'ta Irak Öğrenci Derneği'nin eğlence gecesine davet edildik ve geceye katıldık. 

— 6 Ocak'ta Sautwark Koleje yeni öğrenci kayıtları için geceden gidiş örgütlendi. Oraya gelen yeni öğrenci arkadaşlarla tanışıldı, ilişki kuruldu. Arkadaşlara kayıt olma işlemlerinde yardımcı oundu. 
İngiltere'deki genel yaşam ve okullar hakkında bilgi verildi. 

— 17 Ocak ve 4 Şubat tarihleride NUS'la birlikte JACOS toplantılarına katılıp Türkiye'deki son gelişmeler ve eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi konusunda toplantıya katılanlara bilgi verdik. 
İngiltere'deki okul ücretlerindeki astronomik artışın, Tükiyeli ve Kıbrıslı öğrencileri çok zor durumda bıraktığını ve pek çok arkadaşın okulu bırakmak zorunda kaldığını anlattık. İngiliz hükümetinin bu sorumsuz tutumuna dur diyebilmek için çeşitli düzeylerde eylemlerin yapılmasını önerdik. 10 Mart'ta Parlamento önünde gösteri yapılması kararı alındı. Ayrıca tüm öğrenci örgütlerinin sürekli olarak okullarda bu konuyu işleyip güçlü bir kamu oyu yaratması kararlaştırıldı. 

— 26 ve 31 Ocak tarihlerinde DİSK'li sendikacıların yargılanmasını protesto için TDHKS'nin düzenlediği Elçilik önün- deki protesto gösterilerine katıldık. 

— 19 Şubat'ta Irak Öğrenci Derneği'- nin dayanışma gecesine katıldık. Geceye Türkiyeli bir ozanın devrimci türküleriyle katılımını sağladık ve dayanışma mesajı sunduk. 

— 20 Şubat'ta Irak Elçiliği önünde düzenlenen gerici Baas yönetimini protesto gösterisine katıldık. 

— Aynı gece İTÖF, "Türkiye Halklaryla Enternasyonal Dayanışma Gecesi" düzenlendi. Geceye katılım yığınsal oldu. 
Geceye, Kürt, Irak, İran öğrenci örgütleri, Filistinli ilericiler, Afganistan Demokratik Partisi, NUS, Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları, İsveç Anti-Faşist Komitesi, İTİB, LİB ve TDHSK mesaj gönderdiler. Irak ve Kürt örgütleri gecemize folklor ekipleri ve korolarıyla katılarak Türkiye halkının faşist cuntaya karşı savaşına enternasyonal dayanışmalarını gösterdiler. 

Arkadaşlar, sizlere sunmaya çalıştığım YK Çalışma Raporunda da yer almayan pek çok konu var. Geçen kongreden bu yana sürekli olarak okullar dolaşılıyor. Özellikle faşist cuntanın yönetimi ele almasıyla birlikte bu çalışmaları dahada yoğunlaştırdık. Manchester, Leeds, Loughbourgh, Nottingham, Essex, Cambridge, Oxford, Birmingham, Bournemouth'a çeşitli kereler İTÖF merkezi olarak gidildi. Buralardaki arkadaşlarla bağlarımız sağlamlaştırıldı, yeni ilişkiler kuruldu. Londra'da ise sürekli olarak iki ekip halinde okullar dolaşıldı. Pekçok yeni ar- 


kadaşla tanışıldı. Bugün Londra'da İTÖF". 
ün geniş bir sempatizan halkası var. 

Öğenci Gençlik'in yayınını geçtiğimiz dönemde de tüm güçlüklere karşın sürdürdük. Bundan sonra da sürdüreceğiz. 
Ogrenci Gençlikin bu zor dönemde yayınını sürdürmesi, gelecekte daha iyi bir Oğrenci Gençlik çıkarabileceğimizin göstergesidir. 

Aynca faşist cuntanın gelmesiyle birlikte TDHSK'nin çalışmalarınada omuz verdik. Britanya kamu oyunu aydınlatma görevimizi sürdürdük., sürdüreceğiz. Bugün bir çok üniversite ve kolejin öğrenci birliklerinden, Türkiye üzerine cuntayı kınayan karar tasarıları geçmesini sağladık. Türkiye konusunun Nisan ayında toplanacak NUS Konferansı gündeminde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Yabancı örgütlerle olan bağlarımız be- 


lirli ölçüde geliştirildi. Ama bu bağların daha da güçlendirilmesi gerekiyor. 

Bir yıl boyunca yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Olayların gelişimi öylesine hızlı ki, yaptıklarımız yeterli olmuyor. Önümüzde yapılacak daha çok iş var. Kongreden sonra, 7 Martta TDHSK'nin yürüyüşü başlıyor. Buna okullardan en geniş katılımı sağlama görevi önümüzde duruyor. Ardından 1 Mayıs geliyor. Tüm okullarda komiteler kurup, öğrenci geçliğin, işçi sınıfının bu şanlı gününde, onun yanında olduğunu yığınsal bir biçinde 1 Mayıs'a katılarak kanıtlamalıyız. 

Raporda belirtmeye çalıştığım gibi, çevremizde geniş bir sempatizan halkası var. Ama henüz sempatizan düzeyinde. Bu halkayı en kısa zamanda örgütlemek ve örgütü daha da yığınsallaştırmak görevi önümüzde duruyor. Henüz daha ulaşamadığımız okullar var. Buralara da gidip yeni ilişkiler kurmak görevi önümüzde duruyor. 

Arkadaşlar, İngiltere'deki Türkiyeli öğrenci sayısında büyük bir azalma var. 
Buna rağmen bu kongremizde 9 örgüt düzeyinde temsil edilitoruz. Öğrenci sayısı- nın bu kadar azaldığı, faşist cuntanın yurt dışındaki muhalefeti susturabilmek için 
bütün gücüyle yüklendiği bir dönemde 9 
örgüt ve 30 delege ile kongremizi yapabilmemiz, İTÖF'ün gücünün en somut göstergesidir. Bu durum, gelecek günler- deki zorlukların da üstesinden gelebilecegimizi, görevlerimizi yerine getirebilecegimizi gösteriyor. 

Faşist cuntanın uyguladığı terörden etkilenip İngiltere'deki anti-faşist savaşın dışına çıkmaya çalışanlar var. Ama biz, anti-faşist savaşın faşizmin panzehiri olgunu unutmadan, savaşımımıza daha büyük bir coşkuyla devam edeceğiz. Birliğimizi pekiştireceğiz. Faşizme karşı içinde nefret taşıyan bu arkadaşlar da sonunda gelip İTÖF çatısı altında yerlerini alacaktır. Türkiye gençliği savaşkandır. Biz İngiltere'deki savaşımımızda onların savaşkanlığını yükselteceğiz. 

Leeds'teki, İTÖF'e bağlı LTÖD delegesini bu kongrede aramızda gpöremiyoruz. Bu derneğin yöneticisi arkadaşlar, her türlü demokratik örgüt çalışma normlarını sorumsuzca çiğneyerek delege seçimlerini yapmadılar. Leeds derneğinin kongremizde temsil edilmesini önlediler. 
Aynı şekilde, İTÖF yöneticileriyle yaptıkları görüşmede ortak gece düzenlemeyi kabul ettikleri halde sonradan bundan cayaılar. LTÖD olarak, istedikleri gibi bir gece düzenlemek elbetteki haklarıdır. Ancak, Türkiye'de faşizme karşı Ba en güçlü desteği verebilmek için İngiltere'de tek bir yumruk gibi kalkması gereken öğrencilerin birliğini engellemeleri, Leeds'deki öğrenci arkadaşlarımızı savaşımın bütününden koparmaya çalışmaları karşısına dikilmek te, İngiltere'deki Türkiyeli öğrencilerin birlikte, örgütlü savaşımını sağlamak zorunluluğunu omuzlarında taşıyan bizlerin görevidir. LTÖD yöneticileri bugüne kadar faşizmin Türkiye - deki cinayetleri karşısında sessiz kaldılar. 
Anti-faşist öğrencilerin savaşım azmini kendi korkularında boğmaya çalıştılar. 

LTÖD YK'nın sorumsuz kişileri şunu kesinlikle bilmelidirlerki, faşizme karşı savaştan kaçmak için örgütü kendilerine paravan olarak kullanmalarına, Leeds örgügütümüzün likide etmelerine İTÖF asla izin vermeyecektir. Açık ve dürüst davranmak istiyorlarsa, kendileri için güvenli buldukları sıcak köşelere çekilip gidebilirler. Ancak geleceklerini garanti altına almak için LTÖD'ü likide etmelerine göz yummayacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

İTÖF olarak önümüzde yapmamız gereken görevler çok. Bu görevlerimizin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. 
Faşist cuntaya karşı savaşımız ardıcıl olarak sürecektir. İşçi sınıfının en yakın kav ga omuzdaşı olduğunu her zaman kanıtlamış olan yiğit Türkiye gençliğinin savaş bayrağını İngiltere'de de dalgalandıracagız. 18. Genel Kurul'umuz Türkiyeli, Kıbrıslı gençliğin faşizme karşı savaş birliğini daha da pekiştireceğine inanıyoruz. 

Tanklarla gelen devrimle gitmelidir! 

Gençliğin anti-faşist savaş birliğini 

sağlayacağız! 

Yaşasın İTÖF! 

Faşizmi kahredeceğiz! 


Dayanışma 
Mesajları 


Türkiye Demokratik 
Hakları Savunma 
Komitesi 


Arkadaşlar, dostlar, 

Türkiye Demokratik Hakları Savuma Komitesi'nden Kongrenize en sıcak selamlar. 

İDHSK'nın çalışmalarına en aktif se katılıp güçlenmesini sağlayan 

TÖF ve üyelerine en sıcak selamlar. 

Yardımınız, Türkiye'deki faşist askeri cuntanın gerçek yüzünü açığa çıkarmada bize yeni bir güç oldu. 

Komitenin önemli ve gerekli bir parçasısınız. 

Gerçekleştimeye başladığımız enternasyonal dayanışma kampanyası demokratik, ilerici, devrimci görüşlerin geniş bir kesimini içeriyor. 

İngiltere'de TDHSK, Tony Benn gibi saylavların, Alf Lomas gibi Avrupa' Parlamentosu üyelerinin, ileri gelen sendikacınn, sendika konseylerinin, İşçi Partisi örgütlerinin, Komünist Partisi örgütlerinin desteğini içeriyor. TDHSK'nın yöre örgütleri açık toplantılar, dayanışma geceleri düzenleyerek Türkiye'deki faşizme karşı savaşımımızı anlatıyorlar. Yakın geçmişte Londra Türkiye Elçiliği önünde iki kez protesto gösterisi yaptık. 

Britanya'nın dışında da gerçek enternasyonal dayanışmanın olduğu bir örgüt kuruyoruz. 

Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki eylem Leeds-Londra yürüyüşüdür. İTÖF üyelerinin de bu yürüyüşe katılıyor olması komiteye menınunluk veriyor. 

Günün gereklerini biliyorsunuz -cuntaya karşı savaş. Bileklerimizde daha fazla güçle örgütlenıneye devam edelim., düşman örgütlenemeden Türkiye'de faşizmi yıkalım. 

Bir kez daha dostça selamlarla, 

Yaşasın İTÖF! 


Jim Moody 
TDHSK Sekreteri 


İngiltere Türkiyeli 
İlericiler Birliği 


İTÖF 18. Genel Kurulu 
Başkanlık Divanı' na 


Değerli Arkadaşlar, 

İTİB olarak ,İTÖF 18. Olağan Genel Kuruluna devrimci selamlarımızı iletiriz. 

Yoldaşlar, 

Böyle bir ortamda İngiltere'deki Türkiyeli öğrenci hareketinin temsilcisi olarak kongrenizi toplamanız, gücümüze güç katacak, kongreniz faşist cuntaya karşı verdiğimiz savaşta İngiltere öğrenci hareti ve genel olarak tüm devrimci hareket açısından dönüm noktası olacaktır. 

İTİB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de anti-faşist, anti-emperyalist savaşta yanınızdayız. 

Yaşasın anti-faşist, anti-emperyalist 

savaş birliğimiz! 

Yaşasın İTÖF' 


İTİB MYK 


Denge Komal 


İTÖF 18. Genel Kurulu'na, 

Kardeşler, 

Federasyonunuzun 18. genel kuruluna çağrınızı aldık. Şartlarımızın elvermeyişi yüzünden, öncelikle, istememize rağmen katılamayacağımızı belirtelim. 

Özellikle 12 Eylül darbesinden sonra biz devrimci, demokrat ve yurtseverlere düşen görevler gayet ağır ve açıktır. Gerek Türkiye ve gerekse Kürdistan;da olsun zulüm ve vahşet alabildiğince boyutlanmıştır. Uluslararası bir sömürge olan ülkemiz Kürdistan'da sömürgeci vahşet alabildiğine yoğunlaştırılmış ve bir kez daha tanklar Kürt halkının kemiklerini eze eze Kürdistan'da ilerlemektedirler. 

Fakat tüm bunlar ne Türk işçi sınıfının iktidar mücadelesini ve ne de Kürt halkının anti-sömürgeci ulusal demokratik mücadelesini durduramayacaktır. Zafer ergeç dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların olacaktır. 

18. genel kurulunuzu kutlar, çalışma- 


larınızda başarılar dileği ile Marksist o 


selamlar. 
Kahrolsun emperyalizm, faşizm, sömürgecilik ve feodal gericilik! 
Yaşasın dünya işçilerinin ve ezilen halkların mücadelesi! 
Bımre Koletti, Bımre Zordesti, Bıji Azadi, Bıji Rızgari! 
Denge Komal 
Duisburg, Almanya 


Londra işçi Birliği 


Ülkemize faşizmin çöktüğü, işçi sınıfımızın süngü zoruyla çalıştırıldığı bu dönemde kongrenizi yapıyorsunuz. Emekçi halkın sesini susturmak için terörden başka yolu kalmamış burjuvazi okulları da faşistleştiriyor. Baskıyla ekonomik problemi çözemeyeceğini gördüğü için savaş naraları atmaya başladı. Bu dönemde anti-faşist görevleri yerine getirmek, ülkemizde olanı biteni yabancı kamuoyuna anlatmak, yurt dışındaki işçilerin, demokratların, öğrencilerin ana görevidir. 
İTÖF, bu görevi başarıyla yerine getire- 
.cektir, hiç kuşkumuz yoktur. 

Londra'daki öğrenci müfettişliğinin tutumunun, Türkiye'de çürümekte olan kamu kuruluşlarının tutumundan farkı yoktur. Burada da öğrenciler sahipsizdir, bursları- gecikir, öğrenimleri aksar. İTÖF bu ilgisizliğe karşı mücadele verdi, verecektir. 

Londra İşçi Birliği olarak kardeş örgütümüz İTÖF'ün anti-faşist mücadelesin- de daima yanındayız. 18. kongre bu savaşımda çok önemli bir adım olacaktır. Başarılar dileriz, 

Yaşasın İTÖF! 

Yaşasın LİB! 

Faşizmi kahredeceğiz! 

Londra İşçi Birliği 


İTÖF 18. GENEL KURULU 


Köln Türkiyeli 
İşçiler Dayanışma 
Birliği 


Sayın divan başkanlığı, 

Değerli yoldaşlar, 

Sizlere KTİD'den sıcak devrimci selamlarımızı getirdik. 

1979 yılında açık tavrını koyan Leninci hareket bugün başladığı yerden geniş kitlelere yayılmış ve meyveler vermeye başlamıştır. FİDEF'e bağlı TİDB (Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliği) derneği de bunlardan bir tanesidir. 13. yılını doldurmuş bu örgüt, F. Almanya'da menşeviklerin en çok önem verdikleri bir yer 


olmasına rağmen Leninci ideoloji ve Leninci hareket karşısında yıkılmaya mahkum olmuştur. Demeğe hakim 


oldukları dönemde İşçinin Sesi gazetesi- nin derneğe sokulmaması ve okunmaması için karar alan menşevikler, bugün derneğe hakim olan Leninci hareket karşısında küplere binmektedirler. Polis ihbarından tut da tüm bizans oyunlarına başvuran oportünistler, hakettikleri dersi Köln'de de almışlardır. Ve mutlaka tarihin çöplüğüne, eski dostlarının yanına atılacaklardır. Buna inancımız tamdır. 

Değerli yoldaşlar, 

12 Eylül öncesi geniş boyutlara ulaşan anti-faşist, anti-emperyalist kitlesel eylemlerle devrimci durum yaşayan ülkemiz, 12 Eylül askeri faşist darbesiyle geçici olarak bastırılmıştır. Faşist darbe tüm demokratik hakları ayaklar altına alarak, binlerce ilericiyi, yurtseveri, komünisti işkencehanelerinde işkenceden geçirmekte, iplere çekmektedir. Ekonomik önlemler uydurmacasıyla dayatmaya çalıştığı zamlar, yeni vergi yasaları halkımızın hoşnutsuzluğunu kabartmaya başlamıştır. Bugün yalan demagojisiyle kurumlaşmaya çalışan, askeri faşist cuntanın iğrenç yüzünü kamuoyuna açıklamak, kitlelerden soyutlamak ve cuntaya karşı savaşı daha da güçlendirmek tüm Türkiyeli ilericilerin, komünistlerin güncel görevidir. Ayrıca bu savaşıma kama sokmaya çalışan, hedef şaşırtmaya kalkışan, savaşımdan yan çizen oportünistlere karşı savaşımda bu güncel görevden ayrılamaz. 

Türkiye işçi sınıfının, tüm emekçi halkların iktidar mücadelesi, emperyalizme, faşizme, sömürgeciliğe ve bunların ayrılmaz kolu oportünizme karşı verilecek savaşımdan geçer. 


Değerli yoldaşlar, 
Böylesi zor koşullar altında yapılmakta olan İTÖF 18. genel kurulunda emperyalizme, faşizme, tekellere ve sömürgeciliğe karşı savaşım doğrultusunda alınacak kararlarla, tüm gücümüzle yanınızda olduğumuzu bildirir, çağlışmalarınızda başarılar dileriz. 
Kahrolsun faşist cunta! 
Nesnel güçle gelen nesnel gider! 
Tanklarla gelen devrimle gitmelidir! 
Yaşasın İTÖF! 
Köln Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliği Yönetim Kurulu 


güçle 


Rızgariye 
Kürdistan 


Değerli Dostlar, 

Çağrınızın elimize geç geçmesinden dolayı, federasyonunuz İTÖF'ün 18i Olağan Genel Kurulu'na katılamadık. 

Genel kurulunuzun faşist cuntaya karşı mücadelede Türk ve Kürt halkının mücadelesine katkıda bulunacak kararlar aldığından şüphemiz yoktur. Dayanışma içinde olduğumuzu bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Devrimci selamlar... 

Rızgariye 
Kürdistan 


Irak Öğrenci 
Derneği 


Dostlar, 

Iraklı Öğrenci Demeği adını, 18. 
Genel Kurul'unuza en içten başarı dileklerimi iletirim. 

Türkiye halkıyla birlikte faşizme karşı verdiğiniz demokrasi savaşımınızı tüm gücümüzle destekliyoruz. Kongrenizde yapacağınız tartışmaların ve alınacak kararların, Türkiye halkının gün geçtikçe büyüyen savaşımına ve İTÖF'ün faşist cuntanın yüzünü açığa çıkarmasına katkıda bulunacağına eminiz. Bu kongrede, federasyonunuzun Türkiyeli öğrencilerin haklarını savunmada ve yabancı öğrencilerin JACOS içindeki savaşımına öncü rol oynayacağına eminiz. 


Yaşasın İTÖF! 
Yaşasın enternasyonal dayanışma! 


Irak Öğrenci Derneği 
GUSIR İngiltere Branşı 


İşçinin Sesi 
Düsseldorf 
Muhabir Gurubu 


Değerli Dostlar, 

İngiltere (o Türkiye'li Öğrenciler Federasyonu (İTÖF)'ün 18. Genel Kurulu'na bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Genel Kurulunuz yurdumuzda Tekelci faşist diktatörlüğünün olduğu bir dönemde toplanıyor. İTÖF öğrenci gençlik hareketinin devrimci geleneğini yurt dışında, İngilter'de sürdürmektedir. Faşist cuntaya karşı eylemlerinizi Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi içindeki çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. 

18. Genel Kurulunuzun yurt dışında faşist cuntaya karşı verdiğiniz savaşıma yenı bir ivme kazandırmasını dileriz. 

Yaşasın İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu İTÖF! 

Yaşasın oportünizmden arınmış Türkiye Komünist Partisi! 

İşçinin Sesi İşçi Muhabir Gurubu Düsseldorf, Federal Almanya 


Fransa'daki 
Leninciler 


Fransa'dan kongremize mesaj gönderen Leninciler kongreye başar dileyen mesajlarında özetle şunları şöylediler: 

“18. genel kurulunuzun faşizme, emperyalizme, tekellere ve sömürgeciliğe karşı bir savaş platformu olacağına ve İTÖF'ün yükselen gür sesinin faşizme karşı halk devrimi yolundaki bir savaş narası ve çağrısı olacağına olan inancımız Fransa'daki Leninciler olarak tamdır. 

"Devrimci öğrenci hareketimizin İngiltere'deki öz örgütü olan İTÖF'ün üyelerinin işçi sınıfı hareketi yolundaki eylemleri derinleştiği ölçüde, bu eylemi yaratan kitlenin hacmi de büyüyecektir. 

"Biz Fransa'daki Leninciler olarak nesnel ogerçeğimizin bilincinde olan İTÖF'ün zorlu görevlerinin yükümlülüğünü devrimci bir biçimde yerine getirecegine eminiz. 

Kahrolsun faşizm! 

Yaşasın devrim! 

Fransa'daki Leninciler 


İran Öğrenci 
Derneği 


İran Öğrenci Demeği (Sussex Üniversitesi), Türkiye'de askersel diktatörlüğe karşı yiğitçe bir savaşımverildiği bu günde toplanan 18. Genel Kurul'unuza en sıcak selamlarını iletir. 

Amerika'nın başını çektiği emperyalizmin özgürlük için savaşım veren halkları karşısına aldığı bu dönemde, ortak düşmana karşı savaşan ülkelerimizin halkları arasındaki bağı güçlendirmek görevimizdir. Halklarımız sonul zafere değin savaşacak ve emperyalizme layık olduğu dersi Kuba, Vietnam ve Mozambik halkları gibi verecektir. 

Kahrolsun Amerika'nın başını çekti- 

Bi emperyalizm! 

Yaşasın ezilen halkların dayanışması! 

Yaşasın Türkiye ve İran Halklarının 

dayanışması! 


İran Öğrenci Demeği 
Sussex Üniversitesi 


Filistin Öğrenci 
Derneği 


Dostlar, 

Sizin ve bizim verdiğimiz savaşımın yönü aynı ,anti-emperyalist bir savaşım. 

Bu günlerde ülkeniz faşist bir diktatörlük ve emperyalist kuklaların manevrası altında. 

Dünyadaki tüm ilerici güçlerin savaşımı birbirine bağlıdır. Bu da savaşımımızda birbirimizi desteklememizi gerektiriyor. 

Dostlar, 

Kongrenizi, faşist cuntaya karşı savaşımınıza olan tüm desteğimizi iletmek için bir fırsat biliyoruz. 

Kahrolsun faşist cunia! 


Filistin Öğrenci Derneği 
Brighton Politeknik 


Brighton Politeknik 
Öğrenci Birliği 


İTÖF 18. Genel Kurulu'na 


Dostlar, f 
Türkiye'de demokrasiyi gerçekleştirmek için verdiğiniz savaşıma tüm deste- 


ğimizi ve başarı dileklerimizi iletiriz. 

Türkiye'deki faşist cunta tüm demokratik öğrenci birliklerini kapatmış ve İngiltere'de okuyan ilerici öğrencileri yakalamak için İngiliz polisiyle sıkı işbirliğine girmiştir. Bunu tepkiyle karşılar ve savaşımınıza başarılar dileriz. 


Yaşasın İTÖF! 
Kahrolsun faşist generaller! 


Brihgton Öğrenci Birliği 
Ali Wasti 
Başkan 


Sussex Üniversitesi 
Öğrenci Birliği 


4500 üyeli öğrenci birliği adına 
İTÖF'e dayanışmamızı iletirim. Türkiye'- de faşizmin yerleştirilmesine karşı savaşınızı destekliyoruz. 

Önümüzdeki aylarda dayanışmamız bir o kadar daha önem kazanacaktır. Bu kampanyada ve ırkçı okul ücreti artışlarına karşı savaşımınızda yanınızdayız. 


Dostça selamlarımızla, 
Adam Grainer 
Sussex Üniversitesi 
Öğrenci birliği 
Başkan 


Co-op Eğitim 
Bürosu 


Dostlar, 

Eğitim Komitemizi 18. Genel Kurulunuza davet eden mektubunuz için teşekkür ederiz. Komitemizin temsilcisinin Kongrenize katılamayacağı için özür dileriz. 

Türkiye'de baskıya ve faşizme karşı savaşanlara desteğimizi iletir, Kongrenize başarılar dileriz. 

Dostça selamlarla, 


Meruyn G. Wilson 
Eğitim Sekreteri 


Portekiz Komünist 
Partisi Britanya 
Örgütü 


Yoldaşlar, dostlar, 

Portekiz Komünist Partisi Britanya Örgütü, İTÖF'ün 18. Genel Kurul'una kardeş selamlarını iletir. 

Türkiyeli demokratik gençliğin faşist cuntaya karşı verdiği savaşımı tüm gücümüzle destekliyoruz. 


Kardeşçe selamlarımızla, 


PKP Britanya Örgütü 


Afganistan 
Demokratik 
Gençlik Orgütü 


Afganistan Demokratik Gençlik Örgütünden kongreye katılan bir temsilci, konuşmasında özetle şöyle dedi: 

"Afganistan Demokratik Gençlik Örgütü adına Türkiye halkının faşist diktatörlüğe karşı verdiği savaşıma dayanışmamızı iletirim. 

"..Emperyalizme ve faşizme karşı zaferi ancak ilerici güçlerin eylem birli-Biyle kazanabiliriz. 

“Türkiye'de demokrasinin en kısa sürede gerçekleştirilmesini ümit ederek Türkiye halkının en sıcak dayanışmamızın onlarla olduğunu bilmesini isteriz. 

“Yaşasın faşizme ve emperyalizme karşı eylem birliği.” 

Afganistan Demokratik Gençlik Örgütü 


İTÖF 18. GENEL KURULU 


Faşist cuntanın cinayetlerine karşı savaş 


İşçi sınıfının örgütlü gücünden, yükselen savaşımından korkan burjuvazi 12 Eylül'de askersel bir darbeyle açık diktatörlüğe geçti. - 

Bu faşist darbeyle tekelci-burjuvazi erkini yitirmemek için ülkeye faşizmi terörle yerleştirmeye çalışıyor. Faşizmi yerleştirmenin ön koşulu olarak işçi sınıfının, halkın tüm devrimci-demokratik örgütlerini ezmeye yöneliyor. 

Tüm sendika, demokratik örgütler, mesleki kuruluşlar kapatıldı. Yöneticileri hapse atıldı. DİSK yöneticisi 2000 
sendikacı hakkında soruşturma açıldı. 
Hapishaneler sorgusuz sualsiz işkence masalarına yatırılan onbinlerce ilerici ile doldu taştı. 

“Terörü” önlemek amacıyla geldiği demagojisini sürdüren cunta, terörü kendi tekeline aldı. Evler basılıp kitaplar yakılarak devrimciler asılıyor. kurşuna diziliyor. 

Faşist disiplin, sansür. baskı, ihbarcilik ve sağa da sola da karşıyız” demagojisi ile kanlı terör gözlerden saklanmaya çalışılıyor. Özellikle gözlerden saklanmaya çalışılan bir diğer katliam merkezi ise Türkiye Kürdistanı. Kürt halkının kurtuluş savaşımına diş bileyen finans-kapital bugüne kadar özel tatbikatlarla eğittiği ordusunu Kürt halkının üzerine sürdü. 
Binlerce Kürt emekçisinin evi, köyü yakıldı, yıkıldı. Sansürlü basına yansımayan toplu katliamlar Kürdistan'da sürdürülüyor. 

Bugün ülkemizde devrimciler bu faşist rejime karşı savaşıydr. İTÖF'ün önünde duran ana görev faşist cuntanın dünya demokratik kamuoyundan gizli yürütmeye çalıştığı cinayetlerini açık etmek, demokratik kamuoyunun sesini yükseltmesini sağlamak, ülkemizde faşizme karşı savaşım verenlere güçlü bir - destek sağlamaktır. 

Faşist cuntanın cinayetlerine karşı örgütlü savaşım vermeyi; bu konuda tüm yabancı örgütlerle olan ilişkisini geliştirip Türkive halkıyla dayanışmalarını güçlendirmeyi karar altına alır. 


Hapishanedeki devrimcilerle dayanışma 


Bugün faşist cuntanın zindanlarında 100.000 tutuklu var. hapishaneler yetmedi şimdi yurtlar, okullar, spor salonları devrimci tutuklularla doldu. Bu yerler gittikçe Nazi toplama kamplarına benzir Faşist askeri disiplın uygulanıyor. 
şkence, ceza angarya, meydan dayağı, faşist demagojiyi zorla benimsetme girişimleri tutukluların günlük yaşamı oldu. 

İşkence altında can verenlerin bir kısmını sansürlü basın bile saklayamadı. 
Polisin, askerin işkenceyle öldürüp mezarlıklara bıraktıklarını ise devrimcilerin ulaştırdıkları bilgilerden öğreniyoruz. 

Arkadaşlar, hapishanelerdeki devrimciler faşist teröre boyun eğmiyor. Baskılar onların devrimci kararlılığını kıramadı. Onlar bu davranışlarıyla işçi sınıfının, emekçi halkın devrimci savaş geleneklerini, yiğitliğini hapishanelerde de yaşatmayı sürdürüyor. 

Bize düşen görev bu zor günlerinde onları yalnız bırakmamaktır. Yaşamlarını ve savaşlarını sürdürebilmek için somut gereksinimlerini somut olarak karşılamaktır. 

Tüm dünya kamuoyunda faşist cuntanın tutuklulara uyguladığı insanlık dışı yöntemleri teşhir edelim. Dünya demokratik kamuoyunun hapishanedeki devrimcilerle, demokratlarla dayanışmasını sağlayalım. 

Hapishanelerini başlarına yıkalım! 


Kararlar 


Öğrenim kurumlarının faşistleştirilmesine karşı savaş 


la 


İçine düştüğü bunalımdan kurtulmak için halkımıza faşizmi dayatan tekelci burjuvazi, toplumun her kesimine yaptığı gibi öğrenim kurumlarına da azgınca saldırıyor. Atatürk ilkelerine ters düştüğü teraneleriyle bir çok öğretim görevlisini ve binlerce öğretmeni zindana attı. Faşist bir nesil yetiştirmek için , okullara planlı bir şekilde faşist kadrolar yerleştiriliyor." Okullar birer kışlaya benzetildi. Sıkı bir askeri disiplin içinde okullara gidip gelmeye zorlanan öğrenciler, derslerini asker gözetiminde yapıyor. Tenefüslerde bile iki-üç arkadaşın bir araya gelip konuşması engelleniyor. 

On binlerce anti-faşist, anti-emperyalist öğrenci öğrenim yerine zindanlarda yatıyor, işkenceden geçiriliyor.Okullarda çalışan görevliler esirlikten farkı olmayan koşullarda çalıştırılıyor. 

Faşist saldırılardan bilim de payını alıyor. Öğrenimdeki bir çok bilimsel kitap yerine ( bilimsellikle ilgisi olmayan Atatürkçü kitaplar dolduruluyor. 


Üniversiteler yasasında yapılan değişiklikle de öğrenciden üniversitede çalışanına, profesörüne kadar herkes cuntanın görevine yardımcı olmaya zorlanıyor. 

Arkadaşlar, halkın her kesimine terörle saldırarak iktidarını pekiştirmeye çalışan faşist cuntaya karşı savaşımımızı bir kat daha artırarak sürdürme gereği daha da yakıcılaşıyor. Zaman kaybetmeden cuntanın saklamaya çalıştığı faşist yüzünü Avrupa kamu oyuna anlatarak, ilerici kamu oyunu yanımıza çekmeye çalışmalıyız. Avrupadaki Türkiyeli işçi ve öğrenciler arasında yapacağımız çalışmalarla onları anti-faşist, anti-emperyalist platformda bir araya getirmek için bütün gayretimizi seferber etmek zorundayız. 
Yolumuzun işçi sınıfının yolu olduğu belgisini işçi sınıfının savaşımına bütün gücümüzle destek vererek hayata geçirebiliriz. 

İTÖF'ün bu yolda bütün çabasını harcayacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 


Militarizme sömürgeciliğe ve yayılmacılığa karşı savaş 


Uluslararası bir dünya sistemi olan emperyalizm, kendi sistemini koruyabilmek için dünya barışını sürekli olarak tehdit ediyor. Ülkeler son hızla silahlanma yarışi içindeler. Bütçelerinin büyük bir kesimi silahlanmaya ayrılıyor. 

Dünya kapitalist sistemi içerisinde yer alan Türkiye finans-kapitali faşist diktatorlük eliyle emperyalist bir Türkiye olmak istiyor. Bölgedeki “Türk vatandaşlarının hakları” demogojisi günün konusu haline geldi. 

Burjuvazi bir yandan önümüzdeki en büyük sorunumuz dışarıya sermaye ihracıdır' diyor. Öte yandan bölgenin önceden paylaşılmışlığını göz önünde tutarak savaş hazırlıklarını sürdürüyor. 
Son bir ayda 4 askeri tatbikat yapıldı. 
Bütçenin büyük bir bölümünü savunma harcamalarına ayırıyor. Bunun faturasını “Orduya Yardım Kampanyası” şeklinde zorla emekçilere, işçilere ödetiyor. 

Faşist diktatörlüğün emperyalistleşme özlemlerine. yayılmacı, sömürgeci, militarist politikasına karşı sürekli olarak mücadele edip, faşist cuntayı teşhir etmeliyiz. \ 

Kahrolsun sömürgecilik! 

Kahrolsun yayılmacılık ve militarizm! 


Örgütlenme 


Ülkemiz üzerine çöreklenen faşist cuntamn halkımız üzerindeki baskılarının her gün daha da arttığı , binlerce devrimci ve demokratın zindanlarda ağır işkence 
18. Genel Kurulu örgütlenmenin öneminin bilincindedir. Örgütlerimizi pekiştirmek, yeni üyeler kazanmak sorunu federasyonumuz için daha da güncelleşmiştir. 

Ünüformalı finans-kapitalin yüzünü kamu oyuna açık etmek, faşizme karşı Britanya'daki tüm Türkiyeli ve Kıbrıslı öğrencilerin örgütlü birliğini sağlamak federasyonumuz İTÖF'ün en önemli görevidir. Faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı savaş birliğini sağlamanın yolu Britanya'nın dört bir yanındaki öğrencilere ulaşmaktan geçiyor. Derneklerimizin çalışmalarında bu yöne önem verilmeli, yeni üyeler kazanmalı ve derneklerimizin olmadığı yörelerde örgütlenme çalışmalarını sürdürmeliyiz. Faşist cuntaya karşı savaşımımız örgütlenmemizle paralel yürümelidir. 

Tüm anti-faşist Türkiyeli ve Kıbrıslı öğrencilerin tek örgütü İTÖF, örgütümüzü geliştirmenin bilincinde olarak 18. Genel Kurul'da: 

— Derneklerimizin üye yükseltmek, 

— Britanya'nın çeşitli yörelerindeki Türkiyeli ve Kıbrıslı anti-faşist öğrencileri İTÖF çatısı altında birleştirmek, 

— Bireysel üyelikleri için çalışmayı karar altına alır. 


sayılarını 


arttırmak 


Yayınlar 


, Federasyonumuzun yayın organı Öğrenci Gençlik geçtiğimiz dönemde tüm zorluklara rağmen çıktı. İngiltere'deki gençliğin savaşımında , örgütlenmede önemli bir işlev gördü. 

Faşist cuntanın iktidara gelişiyle birlikte cuntanın yüzünü açığa çıkarmada, faşizme karşı savaş birliğimizi pekiştirmede Oğrenci Gençlik' ın önemi daha da artmıştır. İngiltere'deki tüm devrimci, ilecì gençliğin sesini cuntaya karş, yükseltmenin onurlu görevi, Öğrenci Gençlik'in omuzlarında duruyor. 

Bu görevin yerine getirilmesinin büyük öneminin bilinci ile önümüzdeki dönemde de Öğrenci Gençlik'in düzenli olarak çıkması , savaşımımızın gücüne güç katacaktır. n 

İTÖF 18. Genel Kurulu Oğrenci Gençlik'in düzenli olarak çıkarılmasını KARAR ALTINA ALIR. 
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Leeds-Londra Yürüyüşü faşizme karşı savaşımımızı yükseltti 


Türkiye Demokratik Hakları Savunmak Komitesi'nin faşıst cuntaya karşı düzenlediği Leeds-Londra yürüyüşünün yankıları sürüyor. İçine düştüğü ekonomik-toplumsal bunalımdan çıkamayan Türkiye işbirlikçi- tekelci burjuvazisi son çaresi olan faşizme başvurdu. Artık cunta faşizmi kurumsallaştırmak için yeni “önlemler” alıyor. Cunta bir yandan kendini dünya kamuoyunda barış havarisi gibi göstermeye çalışırken, bir yandan da terörü, işkenceyi tüm halk üzerinde uyguluyor. Ama ne yapsa bunalımı çözemeyecek. Bu durum karşısında yurt dışındaki ilerici-devrimcilerin görevleri daha da artıyor. Her ilerici, faşist cuntanın gerçek yüzünü açığa çıkarmak için üzerine 


“düşeni” yapmak zorundadır. TDHSK da 


faşist cuntayı Avrupa kamuoyuna sergilemek anti-faşist savaşıma en geniş.demokratik desteği sağlamak amacıyla bu yürüyüşü 


Daha bir sene öncesine kadar lafa gelince, devrimcilik konusunda mangalda kül bırakmayan eski LTÖD yöneticileri, cuntanın gelişinden bu yana sürdürdüğü savaşımdan kaçışı LTÖD'ün son kongresinde yaptıkları konuşmaları ve bir yıldır yapmış oldukları “çalışmalarıyla” kitlelere itiraf ettiler. Bu yan-çiziş, cuntaya karşı suskunluk ve İTÖF YK'nın önermiş olduğu “Türkiye'deki Faşizme Karşı Dayanışma Gecesi”ni önce kabul sonra da red etmeleriyle açıkça görülmüştü. Birlikte gece önerisini red eden LTÖD eski yöneticileri, daha sonra kendilerinin bir gece yapacağını ilan etmiş, adını “Türk Gecesi” içeriğini de “eğlence ve disko” olarak belirlemişlerdi. İTÖF YK ise kendisine bağlı bir derneğin bugünkü koşullarda böyle bir gece yapmasını eleştirmiş bu tavrın cunta kuyrukçuluğu olduğunu belirterek geceye anti-faşist bir içerik verilmesini istemişti. 


Bir süre sonra yapılan İTÖF Kongresi'nde de bu konu üzerinde durulmuş eski LTÖD yöneticilerinin değişen koşullara göre yapmış olduğu küçük burjuva kaypaklığı okonuşmacılarla ifade edilmişti. 
İTÖF kongre kararlarında ise faşist cuntaya karşı savaşım ön plana alınmış, bu arada savaştan yan çizenlerin sonuna Kadar kitlelere teşhir edileceği vurgulanmıştı. 

İTÖF'lü devrimciler daha sonra Kongre'nin kararları doğrultusunda hareket ederek gecenin olacağı yere gelip oradaki kitleye yapılacak gecenin içeriğinin devrimci savaşımla alay etmek olduğunu, bunun cuntanın ekmeğine yağ sürmeden başka işe yaramadığnı anlatmaya çalıştılar. 

Gecenin olacağı günde gecenin yapıla- 


‘ 
“ 


düzenledi. Yürüyüşçüler tek bir yumruk gibi çelik disiplinin en büyük örneğini verdiler. 
Gün boyunca yürüyen göstericiler, dağıttıkları bildirilerle, akşamları düzenledikleri toplantılarla Türkiye'deki faşizmin ne olduğunu İngiltere kamuoyuna duyurdular. 

7 Mart'ta Leeds'te başlayan yürüyüş 
akşama doğru Wakefield'de ilk gününü tamamladı. Akşam Labour Club'ta düzenlenen toplantıda Dave Hincliffe bir konuşma yaparak, bu savaşımda, CDDRT'ye en büyük desteği vereceklerini dile getirdi. 

8 Mart'ta Wakefield-Barnsley yolunu 
kateden yürüyüşçüler akşam Methodist Hall'da Mike Stoke'nin katıldığı bir toplantı düzenlediler. 

9 Mart'ta Barnsley-Sheffield arası 
tamamlandıktan sonra AUEW House'da Mike Eliott, Ernie Walker, Gordon Ashberry'nin katılımıyla düzenlenen toplantı. 


çeşitli görüşlerin dile getirilmesiyle bitti. 
l0 Mart günü Manchester'de biten yürüyüşün diğer bölümünün arkasından Labour Club'ta Colin Barnett, Paul Salve- son'un katıldığı bir toplantı düzenlendi. 

Il Mart günü Stok'a kadar olan yol yüründü ve akşam Social Club'ta yapılan toplantıyla yürüyüşün amacının ne olduğu bir kez daha işlendi. 

12 Mart Stoke-Birmingham yürüyüşünün ardından Star Club'ta düzenlenen 
toplantıda hem 12 Eylül darbesi hem de 12 
mart 1971 lanetlendi. 

13 Mart Coventry yürüyüşünü de 
tamamlayan yürüyüşçüler, 14 Mart'ta Luton'a ulaştılar. Belediye önünde yapılan yığınsal bir gösteriyle yürüyüş tamamlandı. 

Londra Belediyesi'nin 15 Mart günü yürüyüşleri yasaklaması dolayısıyla, Hyde Park'da tüm yürüyüşcülerin ve 300'e yakın 


LTÖD Kongresi ve “devrimci” maskenin altındakiler 


cağı salonun önüne gelen İTÖFlü devrimci arkadaşlar geceye gelenlere Türkiye'de olup bitenleri anlatmaya çalıştılar. Adım, adım bir geri kayışın sonunda somutlaşan bu gecenin, iki gün öncesinde dört devrimcinin alçakça kurşunlanıp bir diğeri hakkında ölüm cezasının verildiği bir sırada yapılması yapanlar adına utanmaktan öte, bir suç olmuştur. 

LTÖD kongresinden iki gün önce yapılan bu gece aslında kongrede kitleye gösterilecek bir yatırım amacı da taşıyordu. 
Bütün bir Kongre ise LTÖD eski yöneticilerinin devrimci savaştan kaçtıklarını saklayamaz duruma geldikleri hatta itiraf ettikleri bir platform oldu. Üye yoklamalarıyla başlayan kongrede daha üyeliklerde LTÖD yöneticilerinin bu işteki “ciddiyeti” ortaya çıktı. Derneğe üye olmayan birkaç kişinin üye, üye olanların da listeye yazılmasının unutulduğu görüldü. 

Daha sonra yıllık raporu okumak için ayağa kalkan LTÖD başkanı devrimcilik den neyi “anladıklarını” ve “yaptıklarını” bir güzel anlattı. Yıllık raporda cuntaya karşı tek bir politik laf bile geçmiyordu. 
Bırakalım pratiği, bir süre öncesinde kadar hiç olmassa lafta da olsa devrimci oldukları- 


nı iddia edenler artık bunu lafta da söyle-. 


mekten korkuyorlardı. Yıllık rapor diye okunan birkaç tane çay toplantısı ve spor karşılaşmasından ibaretti. Diğer raporların- da okunmasından sonra tartışmalar bölümüne geçildi. LTÖD'deki Leninci arkadaşlar anti-faşist, anti-emperyalist konumda yer alan bir derneğin kongresine böyle bir rapor sunmanın devrimcilik adına utanılacak birşey olduğunu belirttiler. Raporlar üzerine söz isteyen Leninci arkadaşlar 


LTÖD derneğinin faşist cuntaya karşı sessiz kalınmasını ağır bir dille eleştirdiler. Bir başka arkadaşta LTÖD'ün bağlı bulunduğu İTÖF kongresine delege göndermeyerek tüzüğü çiğnemesini eleştirerek bu hareketin aynı zamanda faşizmin yargılandığı bir platform haline gelen İTÖF kongresinden faşizme karşı konuma düşmemek için kaçmak olduğunu belirtti. 

Eleştirilere karşı suskun kalan LTÖD yöneticileri tartışılacak birşeylerinin olmadığını belirttiler. Bu da onların kendi kitlesi önünde kaldığı acizlikten başka birşeyi göstermedi. Bu arada güya haklıklıklarını ifade etmeye çalışan bir LTÖD yöneticisi “Tüzüğü biz yaptık biz yırtar atar, yerine yenisini yaparız” diyerek zavallı bir mantık anlayışı getirdi. Evet tüzüğü siz yaptınız ama bu sizler yalnızca yönetimdeki sizler değildir, bütün LTÖD kitlesidir ve siz yöneticiler hali hazırda bir önceki kongrenin kabul etmiş olduğu tüzüğü çiğnemiş bulunuyordu- 


nuz, onun yerine yenisini koymadan da 


ona bağımlı olmak zorundaydınız. Saymanlık raporu üzerine yapılan tartışmalarda, sayman arkadaşın bu işten anlamadığı veya önem vermediği için kitlelerin kafasında soru işareti bırakarak sonuçlandı. 

Kongrenin sonunda karar tasarılarına geçildi ve bu bölümde LTÖD yöneticileri nereden nereye geldiklerini ve nereye gitmekte olduklarını artık daha fazla saklayamaz duruma düştüler. Kongreye karar tasarısı sunmayan yöneticiler bu arada Leninci arkadaşların sunmuş olduğu karar tasarılarının bir çoğuna da red oyu verdiler ki bu karar tasarıları Türkiye'deki faşist cuntaya karşı militarizme karşı savaşımı öneren karar tasarılarıydı. 


ilericinin katıldığı bir miting düzenlendi. Alan Sapper, Marion Sarafis, Alf Lomas ve Avrupa Kürt Öğrenci Derneğin temsilcisi yaptıkları konuşmalarla Türkiyeli ilericilerin faşist cuntaya karşı yürüttükleri savaşımda kendilerine en büyük dayanışmayı göstereceklerini dile getirdiler. 

Faşist cuntaya karşı yükselen bu ses Avrupa'yı bir ağ gibi sarıyor. Cunta eskisi gibi yalanlarını yutturamaz oldu. Kanlı generaller çetesinin suratına bir tokat gibi patlayan Leeds-Londra yürüyüşü, cuntayı çileden çıkardı. Gelecek şamarlardan öylesine korkuyor ki, bunu gizleyemez oldu. Ama korkunun ecele faydası yok. Döktükleri kan kendilerini boğacak. Onları işçi sınıfının ve emekçi halkın elinden hiçbir güç kurtaramayacaktır. 


Karar tasarıları üzerine tartışmalar yapılırken Leninci arkadaşlar işin ciddiyetini tekrar tekrar vurgulayarak kaçmanın birşeyi çözümlemeyeceğini belirttiler. Bugün burada devrimciyim diyenlerin yapabileceği mücadelenin gerekliliklerini vurguladılar. İlk karar tasarısının reddinden sonra ki o da “Faşist Cuntaya Karşı Savaş”tı, diğer karar tasarıları oy çokluğuyla kabul edildi. Bu arada LTÖD yöneticileri bilhassa faşist cuntayı hedefleyen karar tasarılarına red oyu verirken LTÖD kitlesi savaşımın bilincinde olarak kabul oyu verdi. Bu da eski LTÖD yöneticilerinin tabanla olan “bağını” daha doğrusu tabanın istemlerine ters bir politika izlediğini açıkça ortaya koydu. 

Daha bir yıl öncesine kadar siyasi toplantılarında Dev-Yol sempatizanı olduğunu iddia eden ve o siyasetin görüşlerini savunan bu arkadaşlar bütün kongre boyunca faşist cuntaya karşı tek laf etmemiş, hatta cuntaya karşı savaşı öneren arkadaşlara da karşı çıkmışlardır. Neden olarak da güvenliği söylemişlerdir..Türkiye'de binlerce devrimci faşizmin ağır baskısı altında savaşım verirken, asılmaya giderken, işkence masalarında yatarken güvenlikten bahsetmiyorlar, güvenlik diye silahlarını bırakıp köşelere çekilmiyorlar. İngiltere'nin bu barışcıl koşularında güvenlik diye savaşımdan kaçmanın tek ifadesi vardır: korkudur, küçük burjuva kaypaklığıdır, sahte devrimciliktir. 
İşçi sınıfının bugünkü zor koşullarında ona destek olmayanlarında bizce görünen odur ki varacakları yer devrim kaçkınlığıdır. 
İTÖF bugüne değin öğrenci gençliğin anti- faşist savaş birliğini bozucu her türlü girişime karşı savaşmıştır. Umarız ki o arkadaşları da karşımızda bulmayız. 


Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i 


a rl A 
Dokuz yıl önce 12 Mart'ta faşizm denemesi yapan burjuvazi işçi sınıfının yiğit devrimcilerinin kanına girmişti. 30 Mart'ta Kızıldere Katliamı ve 6 Mayıs'da Deniz, Yusuf, Hüseyin'in idamları burjuvaziye karşı olan kinimizi bir o kadar daha arttırdı. Yanlışları ile doğruları ile Türkiye halkı için canlarını feda eden bu devrimciler işçi sınıfının gönlünde yerlerini aldılar. 

Savaşım 12 Mart faşizm denemesi ile durmadı. Genç ve dinamik devrimci hareket o günün yanlışlarından dersler çıkararak yükseldi. Yığınsal boyutlara ulaştı. Yükselen bu devrimci savaşımı bastırmak, ekonomik-toplumsal bunalımı tersinden çözmek amacıyla burjuvazi bu kez 12 Eylül faşist darbesiyle açık diktatörlüğünü dayattı. 
Bugün yüzlerce devrimcinin ilericinin kanına giriyor, işkence masalarına yatırıp, idam sehpalarına çekiyor. Katliamlar soykırıma ulaşıyor. Faşist cunta halkın en küçük demokratik istemini engellemek için yoğun 


sınıfımızın 


terör uyguluyor. Ama işçi devrimci savaşımını ne kadar bastırırsa 


bastırsın yenemeyecektir. Dün 12 Mart faşist denemesinin derslerinden, şehitleri 
için verdiği sözden yürüyen işçi sınıfımız 12 
Martın hesabını nasıl sormuşsa, bu faşist diktatörlük de devrim hareketinin daha bilinçli, daha örgütlü ve daha yığınsal olarak güçlenip onları tarihin çöplüğüne götürmekten öteye yaramayacaktır. 

Bu devrim savaşımında kahramanlıklarıyla işçi sınıfının gönlünde yer tutmuş Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i, faşist cuntanın kanına girdiği diğer devrimcileri anmak ve onların savaşımda gösterdikleri kahramanlıktan güç alarak faşist cuntaya karşı savaşımı daha güçlü yükseltmek amacıyla İTÖF 8 Mayıs Cuma gecesi ULU'da bir Anma Gecesi düzenliyor. 

Toplantıya tüm devrimci, ilerici, demokrat gençliğin katılması cuntaya karşı savaşımımıza güç katacaktır. 


İTÖF 1 Mayıs 1980'de yığınsal olarak alanlardaydı 
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İTÖF 2. GYK toplandı 


18. Genel Kurul'un ardından, geçtiğimiz dönemin çalışmalarını değerlendirmek ve | 
Mayıs hazırlıklarını örgütlemek üzere 4 
Nisan'da İTÖF 2. Genel Yönetim Kurulu toplantısını yaptı. 

Toplantıda, söz alan üyeler Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin düzenlediği (o Leeds-Londra yürüyüşüne İTÖF'ün tüm bölgelerinden aktif katılım olduğunu vurgulayıp, eyleme olan katkımızın başarılı olduğunu değerlendirdiler. 
İTÖF'ün delege ile ‘katıldığı CARDRI (Irak'taki Baskıya Karşı ve Demokratik Hakları Savunma Komitesi) ve NUS (Ulusal Öğrenci Birliği) konferansı üzerine bilgi verildi. 


Daha sonra göndemin ana maddesi | Mayıs hazırlıklarına geçildi. İTÖF'ün bu yıl ` 


da İngiltere I| Mayıs komitesi içinde yer almasına ve tüm bölgelerde derneklerini de bu komite içinde örgütlemesine karar verildi. İTÖF'ün tüm | Mayıs hazırlıklarını yürütmek üzere bir komite seçildi. 

Toplantıda alınan bir diğer karar ise 6 
Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı Londra'da düzenlenecek bir toplantı ile anma oldu. Toplantı, | Mayıs hazırlıklarına hemen başlamanın verdiği heyecanla bitti. 


V 


enceuik 


Abone ol 
Abone bul 


İKTÖP'lü sahtekarların 


yüzünü 


sergiledik 


Ülkemizin, 12 Eylül faşist darbesiyle birlikte gericilik dönemine girdiği şu günlerde, İngiltere'deki Türkiyeli ve Kıbrıslı öğrencilerin birliğine daha da kenetlenmeleri, faşist diktatörlüğe karşı yılmaz bir savaş vermeleri gerekir. İngiltere'de bu görevi alnının akıyla yürüten İTÖF dosta düşmana kendini gösterdi. Ancak, kendilerine devrimci adını yakıştıran ve IKTÖF diye uydurma, naylon bir örgüt kurarak Türkiyeli ve Kıbrıslı öğrencileri bölmekten, anti-faşist savaşımı pasifize etmekten başka bir çalışma yürütmeyen birkaç salon devrimcisi, 12 Eylül'den bugüne susmayı yeğlediler. Darbeden 6 ay sonra da, akıllarına gelerek bir gece düzenlemeye kalktılar. İTÖF'den üç arkadaş, izlemek üzere bu geceye gittilerinde, bu sahte devrimciler,geceye almayacaklarını söylediler. Bunun üzerine, İTÖF'lü öğrenciler topluca gecenin bulunduğu salona gittiler. Bu kez de İKTÖF sahtekarları, kapıları kapatarak ve polis çağırarak, devrimcilerden ne ölçüde korktuklarını, güvenliklerini burjuvazinin polisine teslim etmekten ne ölçüde zevk aldıklarını belli ettiler. 

Türkiye finans-kapitalinin Kuzey Kıbrıs'ı sömürgeleştirmeğe çalıştığı bu kriktik dönemde, kendileri de dahil 20 kişi ile gece düzenlemeyi devrimcilik sanan bu devrimdöneklerini iyi tanıyalım. Faşizmin adını bile ağızlarına almaktan korkan bu ihanet şebekesini tüm Türkiyeli ve Kıbrıslı ilerici öğrenciler önünde sergileyelim. 

İngiltere'deki Türkiyeli ve Kıbrıslı ilerici öğrencilerin tek, yığınsal ve demokratik örgütü İTÖF çatısı altında birleşmek için ileri! 

Kahrolsun sömürgecilik! 
“Faşist cuntayı devrimle yıkacağız! 
Yaşasın İTÖF! um 


İNGİLTERE TÜRKİYELİ İLERİCİLER BİRLİĞİ 


1 MAYIS DAYANIŞMA GECESİ 


Program 


e Cem Karaca 


e |eon Rosselson 


İngiliz devrimci ozan 


e Halk oyunları 


e Britanya işçi hareketinden ve Şili Dayanışma Kampanyası'ndan 


konuşmacılar 


Tarih: 2 Mayıs 1981 


Yer: Camden Centre, Bidborough WC1 


Zaman: 17.00. 


En yakın metro: Kings Cross 


Giriş: £3.00 


İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu 
3 Berners Road, London N1 
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